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28 oktober 2015 

 

 

 

Aanstaande vrijdag is het zover! De derde edite van Namen Blijven! Komt u ook? 

Datum en tijd:   Vrijdag 30 oktober van 19.00 tot 21.00 uur  

Locatie:   De schaapskooi, Muiderweg 8, Almere Haven 

Entree:   Gratis, een kleine bijdrage is welkom 

 

Programma 

19.00  Opening door de Almeerse singer-songwriter MITS, onder begeleiding van gitarist 

Jonathan Arends. 

 

19.00 – 21.00 De herinneringsroute met de volgende activiteiten: 

� ‘Namen schrijven in het zand’, Gonny Geurts 

� ‘Een zoet moment’: deel een zoete herinnering 

� Gedichten worden voorgedragen door Jarn Herms en dichter Gerhard ter Winkel 

� ‘Ik geef het je op een briefje’: schrijf een gedachte op een briefje en hang het in 

één van de sparretjes. 

� ‘Het zingende veld’, Erna Eugster: welke naam wilt u horen zingen? 

� ‘Het kapelletje’: in het prieeltje kunt u een kaarsje aansteken en ‘even stilstaan 

bij..’ 

� ‘De omgekeerde wens’: wat zou uw dierbare overledene u toewensen? 

� ‘Jij blijft in mijn gedachten’, Franny Thonhauser: schrijf een naam op de spiegel, 

en neem een foto van de spiegel zodat je jezelf en de naam ziet. 

� Mbira (duimpiano), Marcel Muller 

� Lier, Miriam van Kessel 

� ‘Welke naam/namen wilt u levend houden?’: rol een lichtbal het veld op terwijl 

u aan degene denkt aan wie u de gedachte levend wilt houden. 

 

De route is circa 500 meter. Als u wilt kunt u dus de route meerdere keren te lopen. 

 

Aan het eind staat een tafel met informatie, en een doos voor een vrijwillige bijdrage. 

Voor €1,- kunt u een kop warme chocolademelk of glühwein krijgen. 

 

 

Wij zien u graag vrijdagavond! 

 

Kijk ook eens op onze nieuwe website:  

www.ritueelbegeleiders-almere.nl 

 

Of bezoek onze Facebookpagina:  

Ritueelbegeleiders-Almere 


